
Teksten prediking 23 november 2025 uit Lucas 21 vers 29-38 (vgl. Mattheus 24 vers 32 tot 42):
• Lijden voor Christus: Filippenzen 1 vers 29
• Christus heeft onze straf gedragen: Jesaja 53 vers 4 en 5; Mattheus 8 vers 17; Hebreeën 13 vers 6
• Teksten die gaan over lijden in deze wereld: Romeinen 8 vers 18; 2 Timotheüs 1 vers 8, en 3 vers 12; 1 Petrus 5 vers 10; Openbaring 2 vers 10
• Ook ons staat lijden te wachten als beproeving en deel aan lijden van Christus: 1 Petrus 4 vers 12 tot 13
• Een grote nood (grote verdrukking) zal komen over deze wereld: Lucas 21 vers 23 (Mattheus 24 vers 21)
• Tekenen van de eindtijd: Lucas 21 vers 8 tot 18 (Mattheus 24 vers 5 tot 15)
• Het hoofdstuk over het teken van het beest: Openbaring 13
• Koningen en machthebbers tegen de Here en Zijn gezalfde: Psalm 2 vers 2 tot 3
• Kwaad wordt voor goed aangezien en goed voor kwaad: Micha 3:2
• Een vrede dwingt ons om wereldwijd één gemeenschappelijke vijand te kiezen: Israël: Ezechiël 38 vers 15-16; Lucas 21 vers 20
• 70 jaarweken: Daniël 9 vers 24 tot 27
• De Herbouw van de tempel en de muur van Jeruzalem na de ballingschap (Ezra/Nehemia)
• Wie in Christus is, is meer dan overwinnaar!: Romeinen 8 vers 37
• Wie overwint: Openbaring 2 vers 7, 11, 17, 26; Openbaring 3 vers 5, 12, 21; Openbaring 21 vers 7
• Ons oog gericht houden op Jezus: Hebreeën 12 vers 2 tot 3
• Wees waakzaam 1 Tessalonicenzen 5 vers 3 tot 6
• Haat tegen christenen in de eindtijd Lucas 21 vers 17
• Volharding is nodig: Openbaring 14 vers 12
• De eerste helft van de 70ste jaarweek: Openbaring 11 vers 2 en 3
• De laatste bazuin, het moment van Jezus’ komst: Openbaring 1 vers 7; Openbaring 11 vers 15 tot 17; 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 18;

1 Korinthiërs 15 vers 51 tot 53; Handelingen 1 vers 9 tot 11
• De Here zal ons bewaren uit de ure der verzoeking Openbaring 3 vers 10
• De tweede helft van de 70ste jaarweek: Openbaring 12 vers 6; Openbaring 13 vers 5
• Het teken van het beest: Openbaring 13 vers 17-18; 14 vers 9 tot 11; 16 vers 2, 19 vers 20
• Schalen vol gramschap worden over de aarde uitgestort Openbaring 15 vers 7 en Openbaring 16
• satan en zijn rijk worden in de poel van vuur en zwavel geworpen… Openbaring 19 vers 20; 20 vers 14 tot 15
• Bruiloft des Lams: Mattheus 22 vers 1 tot 14; Mattheus 25 vers 1 tot 13; Lucas 12 vers 35 tot 36; Openbaring 19 vers 7 tot 9
• Een 1000-jarig rijk van vrede opgericht: Openbaring 20 vers 1 tot 8
• De hemel en de aarde wordt vernieuwd: 2 Petrus 3 vers 13; Openbaring 21 vers 1
• Er komt een nieuw Jeruzalem: Openbaring 21 vers 2
• En wij mogen eten van het geboomte des levens, en drinken van het levende water om niet (Openbaring 2 vers 7;  Openbaring 22 vers 2 en vers 19
• Belofte: Openbaring 22 vers 12 tot 14


